Michaelsfeest:

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de hele week in het teken van het Michaelsfeest
te laten zijn. Op die manier zijn we de hele week in de sferen en maken alle kindjes er
iets van mee.

Bij dit feest vieren we kracht en gaan we proberen door middel van moed spelletjes de
draak (denkbeeldig) te verslaan. We vieren hierbij dat we een goede oogst hebben
gehad. Samen met de kindjes van de Krentebloesem vieren we dit feestje door mais te
poffen en te genieten van de popcorn, de geuren en de nieuwe smaken. We maken met
de kinderen zwierezwaaiers en laten deze dansen in de wind. Ook is er een brood
gebakken die we gezamenlijk opeten. Ook zullen we op sommige dagen genieten van een
warm appelmoesije.

Dit feestje vieren we samen met de kinderen.

Zwierezwaaier!



